
Loof de Heer 
 
 
Loof Hem met de trommel en dans. 
Loof Hem met de klank van de trompet. 
Loof Hem met de citer en harp. 
En alles wat adem heeft, loof de Heer. 
 
 
Loof Hem met trommel en dans. 
 
Loof Hem op de schel klinkend’ cimbaal. 
Loof Hem met het snaarinstrument. 
En alles wat adem heeft, loof de Heer. 
 
O maak de Heere groot. 
Maak de Heere groot met mij. 
Maak de Heere groot. 
 
Laat ons te saam’ Zijn naam verhogen. 
 
O verheug je, alle volken. 
O verheug je, en klap voor Hem. 
 
O prijs Hem. 
O prijs Zijn naam. 
 
 
Laat het volk van God de Heer verhogen. 
Laten we onze stem verheffen, laten we onze handen opheffen, en Hem alle eer geven. 
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Lift Him up. 
Maak Hem groot. 
(Higher and higher) 
(Groter en groter). 
 
 
Let ev-rything that hath breath praise Him. 
En alles wat adem heeft, loof Hem. 
Let ev-rything that hath breath praise the Lord. 
En alles wat adem heeft, loof de Heer. 
 


